
Gods vaste tijden: ongelofelijke tijdslijnen 

Er zijn 7 tijdslijnen die inzicht geven in de noodzaak tot voorbereiding op de komst van de 

Bruidegom. 

Tijdslijn 1:  één dag is als duizend jaar (Ps. 90:4 en Petr. 3:8) 

- na 6 dagen: 7e dag rustdag, een Sabbat (schaduw van het Vrederijk, het 7e millennium);

- na 6 jaren: 7e jaar land niet bewerken: een Sabbatsjaar;

- na 7x 7 jaren dus 7 Sabbatsjaren: een 50ste jaar, Jubeljaar;

- na 6000 jaar het Vrederijk, het 7e millenium.

 1e en 2e millenium = 2000 jr van chaos 

 3e en 4e millenium = 2000 jr van de Torah 

 5e en 6e millenium = 2000 jr van de Messias 

 Na 6000 jr: 7e millenium = 1000 jr. Sabbatsrust. 

Tijdslijn 2: het beeld van Nebukadnessar (Dan. 2) 

Er is sprake van 5 in omvang afnemende rijken. 

- goud = Babel (626 - 539 voor Chr.)

- zilver = Meden en Perzen (539 - 331 voor Chr.)

- koper = Griekenland (331 - 168 voor Chr.)

- ijzer = Rome (168 – 5e eeuw na Chr.)

- ijzer en leem (laatste wereldorde)

Tijdslijn 3: de indelingen van 490 jaar 

De wereldtijd is verdeeld in gelijke delen volgens het “vergevingsprincipe”. 

D.w.z. 70 x 7 maal vergeven (Matt. 18:22).

- van Adam tot Abraham: 4 perioden (4 x 490 jr.) + (4 x 10 jubeljr) = 2000 jr

- van Abraham tot Exodus: 1 periode (1 x 490 jr) + (1 x 10 jubeljr) = 2500 jr

- van Exodus tot afronding tempel Salomo: 1 periode = 3000 jr

- van tempel Salomo tot aan tweede tempel: 1 periode = 3500 jr

- van tweede tempel tot kruisiging Jezus: 1 periode = 4000 jr

Van Adam tot Jezus is 8 perioden oftewel 4000 jr. 

Verder: 70 jaarweken van 7 jaar = 490 jr (Dan. 9:24) 

Tijdslijn 4: onze geschiedenis in 120 jubeljaren 

De dagen van de mens zijn 120 jaar (Gen. 6:3). 

Er zijn ons 120 jubeljaren gegeven in de tijd: 120 x 50 jr. = 6000 jr. 

- van Adam tot Abraham  = 40 jubeljaren ) 

- van Abraham tot Jezus  = 40 jubeljaren )    = 120 

- van Jezus tot Wederkomst = 40 jubeljaren )

- Mozes = 40 jr. in Egypte   )

- Mozes = 40 jr. in Midian    )    = 120 Mozes stierf in het 121ste jaar

- Mozes = 40 jr. in woestijn )



Het 121ste jubeljaar is het tijdvak waarin wij leven. 

 

Israël ontving de Torah op het Wekenfeest. 

Israël ging pas na 40 jaar het Beloofde land binnen. 

Gelovige gaat pas na 40 jubeljaren het Vrederijk binnen. 

 

Tijdslijn 5: de 70 jaarweken van Daniël (Dan. 9) 

God geeft aan Daniël de exacte tijdsberekening tot aan de intocht/kruisiging van Jezus. 

 

6 april = Nissan 10: intocht Jezus (zondag) 

              Nissan 14: Jezus sterft (donderdag) 

              Nissan 17: Jezus staat op (zondag) 

Tijdslijn 6: de tijdslijn naar de nieuwe staat Israël in 1948 en de herovering Jeruzalem 

Ez. 4: 390 dagen links liggen voor Israël 

            40 dagen rechts liggen voor Juda 

          430 dagen = straf 

Na 70 jaar ballingschap in Babel is restschuld 360 jr.  

Gevolg: straffactor 7 (Lev. 26) toepassen door aanhoudende rebellie. 

 

360 x 7 = 2520 jr (profetische kalender) of 

365,25 x 7 = 2483 jr + 9 mnd. + 14 dgn. (Gregoriaanse kalender). 

 

 
 



 

 

Dan. 5:25: Mene, mene, tekel, upharsin. De getalswaarde hiervan is “toevallig weer” 2.520. 

Mene   1.000 garahs 

Mene   1.000 garahs 

Tekel        20 garahs 

Peres     500 garahs ( = upharsin) 

--------------------------- 

            2.520 garahs * 360 dgn = 907.200 dgn 

 

Dan. 4: Nebukadnessar krijgt straf. Hij wordt gek en eet 7 jaar als een koe: 7 * 360 = 2.520 

Ook de Grote Verdrukking kent het getal 2520. 

Grote Verdrukking = 7 jr = 84 mnd.  

Gevolg 84 mnd. x 30 dgn. = 2520 dgn. 

Tijdslijn 7: de generatie na 1948 

De vijgenboom (Israël) spruit uit binnen één generatie (Matt. 24:32). 

De zomer (het einde van de tijd) is in aantocht. 

Voordat die generatie voorbij is, zullen al Jezus voorzeggingen vervuld zijn. 

In de hele 21ste eeuw komt slechts één Tetrade voor, die op exact de Bijbelse feesten 

zichtbaar is geworden. 

God heeft de zon en maan als teken gegeven (Gen. 1:14). 

 

Ook voorzegde God indertijd,120 jaar van te voren, dat zondvloed zou komen. 

En Luk. 17:26 zegt o.a. “En gelijk het geschiedde in de dagen van Noach, zó zal het ook zijn 

in de dagen van de Zoon ……… 

 


